
050

“Dit voelt aan als een 

heel bijzondere en 

geneeskrachtige plek”

Andere
dokters
praktijk



Niki Herckens, patiënte van Dr. E. Van den Bogaert, 
beschrijft hoe zij de praktijkruimte ervaart...
“Het begint al op straat. Tegenover de inkomdeur staat een 

boom die mij verwelkomt. In het raam is een I ching-teken 

verwerkt. Wanneer ik vervolgens de dokterspraktijk binnenga, 

heb ik de indruk dat ik een heilige ruimte betreed. Zowel de 

wachtplaats, de praktijkkamer als de tuin staan energetisch in 

verbinding met elkaar. Het bureau heeft de vorm van een hand. 

De zetels zitten opvallend comfortabel en ik heb het gevoel dat 

ik op een troon zit. Ze staan zodanig opgesteld dat de dokter 

niet frontaal tegenover mij zit. Er staat aan de bureau nog een 

stoel. Hiermee wordt er ruimte voorzien voor een derde. Rechts 

van mij zie ik de tuin. Ook die ademt één en al harmonie. Er 

hangen buiten Tibetaanse vlaggen en de wind verspreidt de 

gebeden in alle richtingen. Het tweede deel van de ruimte 

omvat links en rechts een boekenzuil. Achteraan bespeur ik 

een altaar. Ik wandel er naartoe en besef dat ik een tempel 

binnenstap. Op elke muur vind ik een symbool van of een 

geschilderd gebed uit alle grote wereldreligies: hindoeïsme, 

boeddhisme, islam, christendom, sjamanisme. Ik ontdek ook 

prachtige relikwieën en de muur achter het altaar bevat een 

bibliotheek. Dit voelt aan als een heel bijzondere en 

geneeskrachtige plek. Hier wil ik graag nog lang vertoeven. “ T
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